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Een moskee toegewijd aan Jezus, de 

zoon van Maria! U dacht dat het een 
droom was? Maar neen, dit is het 

buitengewone nieuws dat zr. Ibtissam 
Kasis, afgevaardigde van de Provincie 

van zdb van het Midden Oosten 
meedeelde aan de Kapittelleden. In 

Jordanië, op 30 km ten zuiden van 
Amman, werd een moskee ingewijd ter 

ere van “Jezus Christus de zoon van Maria!” De Iman van de moskee 
sprak volgende woorden: “Dit wil een boodschap zijn voor de hele wereld. 

De Islam vereert de Messias als een profeet voor de mensheid die de 
profeet Mahomet is voorafgegaan. Dit gebaar wil vooral verzekeren dat de 

Islam een religie is van vrede en dat zij geen enkele band heeft met het 
fundamentalisme. Sinds altijd leven wij in harmonie met de christenen en 

vandaag is deze moskee voor ons een symbool van deze goede 

verstandhouding.”  
Op de muren van het gebouw kan men zinnen uit de Koran lezen die 

betrekking hebben op Jezus en zijn Maria. 
De eigenaar van de grond waar de moskee is op gebouwd heeft gezegd 

dat zijn familie aan allen een voorbeeld wil geven van goede 
verstandhouding, van relatie en interreligieuze dialoog. 

Zr. Ibtissam was blij en fier dat ze dit aanmoedigend nieuws kon melden 
en voegde er nog aan toe: 

“In Gaza, was het een jonge christen die gedurende de ramadan maand 
de taak van “schildwacht” heeft vervuld die de muzelmannen oproept tot 

het gebed en tot de maaltijd vooraleer de vastendag te beginnen. Hij was 
solidair met ons en heeft de vasten mee beleefd! Dit deed hij als om de 

volgende generaties te laten weten dat wij broeders zijn.” 
De Kapittelleden hebben dit getuigenis met een daverend applaus 

onthaald! 


